
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Actief deelnemen aan de eucharistie 
Wat wil dat (niet) zeggen? 

 
Liturgische vorming 2025/2026 

 
 _______________________________ 



  

 
 
 
 
 
 

Liturgische vorming 2025 - 2026 
 
 
Ruim zestig jaar geleden 
hebben de Concilievaders het 
verlangen van de Kerk 
uitgedrukt ‘dat alle gelovigen 
worden gevormd tot die 
volledige, bewuste en actieve 
deelname aan de liturgische 
vieringen’ (Sacrosanctum 
Concilium, nr. 14).  
 
Wat bedoelde Vaticanum II met 
het veel besproken thema van de 
‘participatio actuosa’?  
Waar komt het concept 
vandaan? Waarom was het zelfs 
zo belangrijk dat het één van de 
primaire aandachtspunten van 
de Concilievaders was? Hoe is 
ontvangen en geïmplementeerd 
in Nederland?  
 
Wat is er werkelijk voor nodig 
om volledig, bewust, en 
daadwerkelijk deel te nemen aan 
de eucharistieviering? Welk 
effect heeft dat op ons dagelijks 
leven? Werkt de liturgie alleen 
naar binnen of ook naar buiten? 
En op welke wijze kan de liturgie 
evangeliserend zijn? 
 

 
 
 

Zes bijeenkomsten 
 
In een reeks van zes 
bijeenkomsten voor liturgische 
vorming zullen we dieper ingaan 
op deze en andere vragen. De 
bijeenkomsten zijn gepland op 
vrijdagen, telkens van 19.00u tot 
21.00u in de Parochiezaal in 
Gulpen. 
 

Praktische info 
 
Inleider: kapelaan Marc Kessels.  
Wanneer: zes vrijdagen van 
19.00u tot 21.00u  
Waar: Parochiezaal Kapelaan 
Pendersplein 10 in Gulpen  
Kosten: € 5 per keer, ter plekke 
te voldoen  
 
Data:  

• 14 november 
• 28 november 
• 12 december 
• 16 januari,  
• 30 januari  
• 20 februari 

 

Aanmelden 
 
Stuur e-mail naar  
dlkm@bisdom-roermond.nl 
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