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“Heer, maak dat ik zien kan.” Dat is het jaarthema van het Sacramentsoctaaf in de 

basiliek van Meerssen waarvoor we u van harte willen uitnodigen. 
  
In deze kerk zou in 1222 het sacramentswonder hebben plaatsgevonden. Tijdens de 
consecratie ontdekte de dienstdoende priester dat hij vergeten was water en wijn in 
de kelk te doen. Bij het breken van de hostie stroomde hieruit water en bloed dat werd 
opgevangen in de kelk. De kelk met het bloed werd tentoongesteld aan de vele 
bedevaartgangers die vanaf dat moment de kerk bezochten. 
  
In 1465 werd de kerk door huurlingen van de heer van Borgharen in brand gestoken, 
waarbij zich een tweede sacramentswonder voltrok. Een jonge boer uit het gehucht 
Raar zag, terwijl hij aan het ploegen was, de brand, snelde naar de kerk en haalde de 
Hostie ongeschonden uit het vuur. 
  
Beide sacramentswonderen worden jaarlijks tijdens het Octaaf van Meerssen 
herdacht. De opening hiervan valt op de donderdag na Drievuldigheidszondag, 
waarna er acht dagen lang processies vanuit verschillende parochies van het 
voormalige dekenaat naar de basiliek trekken. 
  
Zoals ieder jaar trekken pelgrims vanuit verschillende parochies van ons bisdom naar 
de basiliek in Meerssen om het Sacramentsoctaaf mee te vieren. 
  
Dit jaar is het priesterteam van onze parochies uitgenodigd om de h. Mis van het 

octaaf te vieren op maandag 3 juni om 19.30 uur. 
  
Gaat u mee?  We willen graag weten wie eventueel interesse heeft om mee te gaan 
zodat we eventueel een bus kunnen organiseren. De reis zou gecombineerd kunnen 
worden met een bezoek aan Maastricht en een rondleiding voor de andere twee 
basilieken: de Sint Servaas en O.L.V. Sterre der zee. We denken aan een vertrek rond 
11.00 uur per bus naar Maastricht en terugkomst na de Mis in Meerssen rond 22.00 
uur. Ook kunnen we verschillende instapplaatsen organiseren afhankelijk van de 
interesse, bijvoorbeeld in Horst, Sevenum, Maasbree. 
  
Laat ons aub via uw kapelaan of secretariaat in Horst (077 3981416) e-mail: 
secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum.nl weten of u eventueel interesse 
heeft om mee te gaan.  De kosten voor de busreis zouden zo rond de  € 25,-- bedragen  
We vernemen graag uiterlijk dinsdag 21 mei van u wanneer u interesse heeft om mee 
te gaan!  
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